
Driedaagse zaterdag 16/5 
 

We begonnen de dag met een lekker ontbijtbuffet. We hebben lekker en véél ontbeten, ik had wel 
twee grote kommen cornflakes op. Dan hebben we broodjes gemaakt voor onderweg, snoeprepen 
en appels verzameld en we konden op pad. 
Eerst hebben we in het gemengde bos gelopen. Sander leerde me het verschil tussen gewone klaver 
en klaverzuring. We hebben dus véél klaverzuring gegeten. Mmmmmm 
 
 

 
(De verslaggever op de foto!) 

 
 
‘s Middags gingen we onze broodjes op een terrasje in een dorpje opeten. Daar hebben we een 
Zwarte Ooievaar gezien. En ook weer een mooie Rode Wouw. 
  



In het bos heeft Kobe “plakkastanjes” gevonden. Met die plakkastanjes hingen we uiteindelijk zelf 
helemaal vol. 

 
 

We hebben ook kleefkruid gevondenen even later hing iederéén vol. 



 
We hebben onderweg oude groeves gezien, met veel rotswanden met mooie streeppatronen. 
 

 
 

 
  



Mama vond in het gras een groene spin, die was helemaal felgroen. Ik heb hem in een potje gedaan 
en daarna heeft papa hem gefotografeerd (en daar werden dan ook weer foto’s van gemaakt). Die 
spin heet de Groene Jachtspin en was best zeldzaam. 
 

 

 



 
 
 
 
Ik heb ook wat vlinders en hommels kunnen vangen, maar ik heb ze ook allemaal weer vrijgelaten. 
We moesten trouwens altijd op dezelfde achterblijvers wachten!  
 
 
 
 

 
 
  



Op het eind van de dag hebben we met z’n allen lekker in de jeugdherberg gegeten.  
 

 
 
Daarna volgde het bier en gebabbel weer, ik ben lekker gaan lezen en Kobe en Sander zijn met Marc, 
Robin en Ann Ligretto gaan spelen. Die hadden veel lawaai, dus ben ik maar gaan meedoen. We zijn 
veel te laat gaan slapen, maar het was een leuke dag! 
 
Verslaggever Janne van Seggelen die volgend jaar zeker weer mee wil  
 


